
Dit is de tijd...

Dit is de tijd waarin vrede op onze drempel staat.

Dit is de tijd waarin kinderen gaan zien en horen wat eeuwenlang verborgen was.

Dit is de tijd waarin de zachte krachten van het hart aan het woord zullen komen.

We hoeven het alleen maar toe te laten in ons hart.

Dit is de tijd dat vergeving de plaats gaat innemen van vergelding.

Dit is de tijd waarin we onze angsten mogen loslaten om in onze kracht te gaan staan.

Dit is de tijd waarin de ware wijsheid voor iedereen bereikbaar wordt.

We hoeven het alleen maar te geloven.

Dit is de tijd waarin het ware geluk voor het grijpen ligt.

Dit is de tijd dat alle kinderen van de ene God elkaar gaan respecteren in hun
eigenheid.

Dit is de tijd waarin engelen en mensen elkaar gaan vinden en bijstaan.

We hoeven het ons alleen maar bewust te worden.

Dit is de tijd waarin de ware liefde in ons hart geboren wil worden.

Dit is de tijd waarin de mensen elkaar zullen aanzien en zonder woorden begrijpen.

Dit is de tijd waarin we ons in al onze kwetsbaarheid mogen laten zien.

We hoeven het alleen maar te laten gebeuren.

Dit is de tijd van groeiend inzicht in onszelf.

Dit is de tijd waarin de gelijkwaardigheid van alle mensen bereikbaar wordt.

Dit is de tijd waarin wij ons bewust gaan worden wie wij zijn: kinderen van God.

We hoeven het alleen maar te aanvaarden.

Dit is de tijd van het wonder.

Alleen maar dat: de tijd van het wonder.

Schrijver onbekend


